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Beste Jongverkenner, Padvinder, Kevin of Jin

Mijn naam is Bear Grylls. Zoals jullie misschien weten heb ik vroeger nog in de scouts gezeten. Nu
heb ik gehoord dat de survivalskills van ‘den 92°* de laatste tijd toch wat minder zijn geworden.
Daarom daag ik jullie uit voor een loodzware missie in de Belgische wildernis. Hier zullen jullie getest
worden op doorzettingsvermogen, intelligentie, kracht, teamwork en zoveel meer.

Onze missie gaat door op zaterdag 20 oktober. We spreken af om 8.30u op de scoutsterreinen. Om

de brandstof van de helikopter te financieren vraag ik om véér zaterdag 13 oktober een bijdrage van

€12 te storten op rekeningnummer BE88 7331 3208 6041 met vermelding: Groepsdag “Naam en tak

lid.” Enkel op deze manier kunnen jullie je deelname bevestigen. Zeker doen dus! We zullen ten
laatste om 20u terug op de scoutsterreinen aankomen.

Om in deze missie slagen hebben jullie volgende attributen nodig:

- Stevig schoeisel

- Regenkledij

- Ecologisch verpakt lunchpakket
- Drinkbus

- Eventueel kompas

Tot dan!
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